
Op 3 augustus heb ik samen met

mijn ouders het schooltje bezocht in

het dorpje Yawaser. Door Shannon

werden wij opgehaald. Het was erg

leuk om haar te ontmoeten en te

praten over de ontwikkelingen die zij

ziet in de vormgeving van het

onderwijs in het dorp!

Het was zaterdag, de kinderen

gingen niet naar school en de rest

van het dorp had een rustdag. Bij

aankomst was het dorp dan ook

rustig, veel mensen waren op dat

moment in de kerk. Shannon begon

met een kleine rondleiding waarbij

zij ons het vorige schooltje liet zien.

Dit was een klein houten gebouw en

het was ontzettend leuk om te horen

dat ze moesten uitbreiden doordat

steeds meer kinderen in het dorp

onderwijs volgen.

Nadat we het oude gebouw gezien hadden, bracht Shannon ons naar de huizen waar de 4

docenten in verblijven. Dit waren echt prachthuizen! Erg modern in de zin dat er

gebruikgemaakt wordt van een waterreservoir en waterpomp etc. Het linkerhuis is voor de

vrouwelijke docenten en de andere voor de mannen is ons verteld door Shannon. In totaal

zijn er op dit moment 4 docenten die lesgeven in het dorp.
(zie de foto’s op de volgende pagina)



Vervolgens liepen we door naar het nieuwe schoolgebouw. Dit gebouw zag er top uit, het

was groot, het is te zien dat ze druk bezig waren om de ruimtes zo goed mogelijk te benutten

om het een zo prettig mogelijke omgeving te maken. Op het moment dat wij er waren

stonden de lokalen leeg, dit had te maken met dat de kinderen vakantie hadden en de

school zou de volgende maandag weer open gaan. Hier komen wat foto’s van het gebouw!



Het was erg leuk om te horen hoe Shannon vertelde dat er steeds meer kinderen afkomen

op het schooltje. Ze vertelde hoe hard ze hebben moeten werken om de ouders in eerste

instantie te overtuigen om hun kinderen naar school te sturen. Gezien de ouders geen vorm

van onderwijs hebben genoten, konden zij in eerste instantie niet de meerwaarde van een

school in hun dorp zien. Nu is het zo dat ook de ouders erg enthousiast en betrokken zijn bij

de school. Shannon vertelde over de dingen waar zij tegenaan liepen toen de school net

geopend was. Zo vertelde ze dat écht alles aan zowel de kinderen als aan de ouders moest

worden geïntroduceerd (bijvoorbeeld wat huiswerk is en waarom het belangrijk is dat de

kinderen huiswerk maken en dat de ouders hen daarin stimuleren). Het is mooi om te horen

dat de ontwikkelingen nu laten zien dat de ouders de kinderen helemaal niet achter de

broek aan hoeven te zitten om hun opdrachten te maken, maar dat de kindjes eerder niet

genoeg krijgen van de lessen die zij volgen!

Hoewel we de school helaas niet hebben gezien op het moment dat er onderwijs werd

gegeven, was het alsnog een erg leuke ervaring om zo’n project te bezoeken en om te horen

hoeveel Shannon ons over het project kon vertellen! Aan het eind van onze ‘tour’ werden

we door de plaatselijke dominee uitgenodigd om mee te eten. Dit was ontzettend gezellig en

super Papoea’s natuurlijk!

Vlak voordat ik wegging heb ik de 2 aanwezige juffen een tas vol kleine cadeaus gegeven.

Hier zaten schrijfspullen in, een krijtbord, bellenblaas en dergelijke. Het was leuk om te zien

hoe blij zij dit ontvangst namen! Vlak voordat ik in de boot stapte, vroeg de dominee zelfs of

ik ooit nog terug zou komen om daar les te geven : )



(links en rechts van mij 2 leerkrachten)


